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Eenzaamheid  
Verlangen naar liefde 
Contact 

Thema :








Lyrics - Als een leeuw in een kooi

Geen film op tv, geen zin in ’t café 
En ik huiver van de kou
De radio dramt door, maar al wat ik hoor - Personificatie
Klinkt even grijs en grauw. - Alliteratie

Ik draai hier rond en rond en rond, - Alliteratie
als een leeuw in een kooi - Vergelijking
Aan wanhoop ten prooi.

Ik loop verloren in de kille nacht
Toch hou ik de wacht

(ABBA Rijm)
Maar je komt niet naar me toe
Het heeft geen zin meer dat ik op je wacht
Ik blijf alleen vannacht
‘k word m’n leven langzaam moe

Wat had je dan toch wel van mij verwacht
Wat had je dan gedacht

(ABBA Rijm)
Of wat wil je dat ik doe
Wil je misschien nog dat ik op je wacht
Zie ik jou vannacht
Kom je toch weer naar me toe

Ik draai hier rond en rond en rond, - Alliteratie
als een leeuw in een kooi - Vergelijking
Aan wanhoop ten prooi.






‘k verveel me hier dood - Overdrijving
M’n kop zit vol schroot - Overdrijving
En ik voel me vreselijk down
Je weet waar ik woon
Ik heb telefoon, maar ik hoor toch niks van jou







